
 

 
Dit lijkt wel een oud bushokje dat is overgenomen door de natuur. 





 
We brengen een bezoek aan het kasteel van Bethlen in Cris.  Het kasteel werd tussen de 14e en 

18e eeuw gebouwd, in de stijl van de Transsylvanische Renaissance, als een kleinschalige  



versterkte adellijke residentie.  Het is geheel ommuurd en het is gebouwd rond een vierkante 

binnenkoer.  Op de hoeken zijn vierkante toegangspoorten.   



 
Op het einde van onze wandeling bezoeken we een plaatselijk winkeltje en we mogen er onze 

aankopen opeten of drinken in de tuin. 



  
Voor we naar het hotel gaan brengen we nog een bezoek aan de weerkerk van Biertan.  

Biertan is vooral bekend door zijn kerkburcht, die van 1572 tot 1867 de zetel was van een 

Lutherse bisschop (voor en na dat jaar zetelde hij in Sibiu).  De voormalige bisschopskerk 

dateert uit omstreeks 1400 en ligt hoog op een heuvel.  De kerk wordt door drie ringmuren 



omgeven en verkeert in goede staat.  De zes verdedigingstorens en de hoge muren 

onderstrepen het strategisch belang dat deze kerk vroeger had. De torens bieden uitzicht op de 

omringende wijnheuvels en de ooievaarsnesten. 

 

 



  

 

Rond de kerk staan er enkele stalletjes waar je allerlei spulletjes kan kopen zoals zelf gemaakte 

confituur en houtsnijwerk. 



 

 
Je gaat binnen in de kerk via de poort van een wachttoren.  Vervolgens dienen we een lange, 

houten trap te nemen.  Maar eens binnen kan je ook in de tuinen van de kerk wat rond kuieren. 





 
We sluiten de dag af met een lekkere barbecue. 

 



Dinsdag 23 juli 2024   

 Van  :  Stejareni   

 Naar  :  Sighisoara 

 Afstand  :  13 km 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  300 m 

 Duur         :  5 uur 

 

 



 

 
De voorbije drie nachten hebben we gelogeerd in een hotel in Biertan.  Van in de tuin hebben 

we zicht op de versterkte kerk van Biertan.  In de tuin van het hotel staat tevens een jacuzzi  

waarvan met het water met hout dient te verwarmen. 



 

 



 

 
Groot hoefblad is een plant die ook bij ons veel voorkomt op vochtige en voedselrijke 

plaatsen.  De soort heeft lange wortelstokken en is daardoor lastig te verwijderen.  Ze wordt  



daarom in de volksmond ook wel allemansverdriet genoemd.  

 



 

  
In deze streek, en vermoedelijk in het gehele land, treft men nog regelmatig hooimijten aan.   

Iets dat we bij ons niet zo vaak meer ziet.  Men heeft 20 van deze hooimijten nodig om 1 koe 

een ganse winter eten te kunnen geven.  





 

 
Een knoest of een kankergezwel op een boomstam is erg gewild door beeldhouwers en 

houtbewerkers.  Het hout heeft immers een mooie nervenstructuur.  Een knoest wordt 



verkocht per kilo en is het duurste hout dat er bestaat.  Ook de dure Havana sigaren die men 

per stuk verkoopt worden verpakt in een kistje van knoestenhout.  Zo’n kistje heeft de 

perfecte vochtigheidsgraad voor de sigaar en de sigaar behoudt zijn aroma.  

 

 





  
Mogelijks hebben we hier een pootafdruk van een beer gevonden.  Als men alleen gaat 

wandelen in berengebied maakt men best wat lawaai, zingen of zo, zodat de beer zich niet laat  



verrassen.  Met een groep mensen is men redelijk veilig, enerzijds omdat de beer het niet zo 

op groepen begrepen heeft en anderzijds maakt een groep sowieso al meer lawaai.   

 

 



 
Er bestaat ook een berenspray die je aan jouw gordel kunt hangen.  Deze spray gaat echter 

maar 6 meter ver.  Als de beer je toch zou aanvallen en je hebt spray bij de hand gebruik dan 



de spray niet te vlug.  Heb je hevige tegenwind maak dan ook geen gebruik van de spray want 

de beer zal er alleen maar om lachen en jijzelf zal niets meer zien.  

 

 



 

 
We eindigen vandaag in het pittoreske stadje Sighisoara.  Het heeft een rijke en fascinerende 

geschiedenis die teruggaat tot de 12de eeuw.  De stad werd gesticht door Saksische kolonisten, 



bekend als de Transylvaanse Saksen, die door de Hongaarse koning Géza II werden 

uitgenodigd om het gebied te bewonen en te beschermen tegen invallen. 



 
Deze kolonisten bouwden de stad op een strategische locatie aan de rivier Tarnava Mare, wat 

Sighisoara een belangrijke handels- en vestingstad maakte.  In de middeleeuwen groeide 

Singhisoara uit tot een bloeiend handelscentrum.  De stad stond bekend om haar 



ambachtslieden en werd een belangrijk lid van de Zevenburgse verstigingen, een groep van 

zeven versterkte steden in Transilvanië. 

 



 
Het historisch centrum van de stad, dat nu op de Unesco Werelderfgoedlijst staat, heeft vele 

geode bewaarde gebouwen uit deze periode, waaronder de beroemde klokkentoren, de 

schoenmakerstoren en de kleermakerstoren. 



 

 
Een van de meest opvallende figuren uit de geschiedenis van Sighisoara is Vlad III, beter 

bekend als Vlad de Spietser of Vlad Dracula.  Hij werd in 1431 geboren in Sighisoara en zijn 

familie had een huis in de stad, dat tegenwoordig een museum en restaurant is.  Vlad III staat 



bekend om zijn wreedheid en diende als inspiratie voor Bram Stoker’s fictieve personage 

Dracula. 

 

  



 
De Hongaarse kerk (foto links onder) werd gebouwd tussen 1894 en 1896, en is gewijd aan 

Sint Jozef.  Het gebouw onderscheidt zich door zijn indrukwekkende torenspits, die hoog 

boven de omliggende gebouwen uitsteekt, en zijn prachtige glas-in-loodramen die het intereur 



verlichten met kleurrijke patronen.  Het alaar en de binnenkant van de kerk zijn rijkelijk 

versierd, met kunstwerken en details die de bezoeker mee terug in de tijd nemen. 

 



 

 
De Grote Markt ook wel bekend als het Citadelplein, is het hart van de middeleeuwse stad.  

Dit pittoreske plein vormt het middelpunt van de historische kern, omgeven door kleurrijke 

huizen met rode daken, charmante winkels en gezellige cafés.  De architectuur weerspiegelt de 

rijke geschiedenis van de stad, met gebouwen die dateren uit de 14de tot de 16de eeuw. 



Woensdag 24 juli 2024   

 Van  :  Sapartoc   

 Naar  :  Saschiz 

 Afstand  :  17 km 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  600 m 

 Duur         :  7 uur 

 
 

 
Vandaag was er geen ongeval onderweg en was het busje op tijd om ons op te pikken. 



 
Waterputten treft men nagenoeg in elke tuin aan maar soms ook gewoon in het centrum van 

het dorp. 



 

 
Voor we de wandeling aanvatten brengen we nog een bezoek aan een Griekse Katholieke kerk.  

Tijden het communisme was de “verstandhouding” tussen de communisten en de orthodoxe 

kerk “uitstekend”.  In het kader van de Contrareformatie wou de Habsburgse keizer Leopold 1 



in 1697 de lokale orthodoxe kerken onder het van de paus brengen.  Ze mochten hun taal en 

riten behouden, maar moesten het gezag van de paus erkennen.  Als ze dat deden zouden ze 

ook dezelfde rechten krijgen als de rooms katholieken in het katholieke Habsburgse keizerrijk.   



 
Tegelijkertijd moesten ze ook enkel fundamentele orthodoxe leerstellingen afzweren 

waaronder het bestaan van het vagevuur en de discussie over de heilige drievuldigheid, de 

zogenaamde ‘filioque” kwestie.  



 

 
Uiteindelijk stemden in 1698 een metropoliet en 38 aartspriesters in met deze eisen en de 

“uniatenkerk” of Grieks katholieke kerk was geboren. Zij breidt steeds uit en ze is dé 

splijtzwam die een echte toenadering tussen de orthodoxen en de Latijnse Christenen in de 

weg staat. Onder de communisten heeft de orthodoxe kerk vele Grieks-katholieke kerken 



ingepikt. Na de revolutie in 1989 is er een wettelijk kader gekomen waarop de  uniaten zich 

konden baseren om hun kerken opnieuw op te eisen. 

  

 



 
De ene borne (kilometerpaal) is al mooier dan de andere.  Enkel van de mooiste exemplaren 

worden er foto’s genomen. 



 



 

 

In het dorpje Vulcan nemen we plaats in een uitgedroogde gracht en eten er onze 

boterhammetjes op. 



 



 

 

We komen regelmatig een kudde schapen tegen.  Een schaap kan een leeftijd van 15 tot 20 jaar 

halen, maar dit komt in de praktijk zelden voor: meestal worden ze veel eerder geslacht.  Op 



hoge leeftijd verliest een schaap zijn tanden en kiezen waardoor het niet meer goed kan eten.  

Die gebruiken ze om gras en kruidachtigen af te snijden, met een beweging zoals een 

tondeuse.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig




  
Het grazen gaat dus heel anders dan bij de koe die het gras met zijn tong lostrekt. Een schaap 

eet daarom veel korter gras dan een koe, en een boer kan wel eerst koeien in een wei zetten en 

daarna schapen, maar nooit andersom. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koe_%28rund%29

